UraLam1 Katheclraa[ NagasaLl, Japan

na het atoombombardement op Nagasaki, 9 augustus 1945



Gekecl voor c[e Ontwapening

Bron van alles dat is,
Bescherm ons tegen onze dwaasheid,
De gekte die vernietiging brengt.
Een weg die leidt tot de ondergang
Van onszelf en van onze wereld.

Bescherm ons. Help ons U te horen.

Jezus Christus, Geliefde,
Toon ons uw liefhebbende gelaat in alle mensen,
U in ons, en wij in elk ander, van overal vandaan.
Leer ons onze muren af te breken.
Voed ons met liefde die angst overwint.

Maak ons heel. Help ons al onze angst los te laten.

Heilige Geest,
U roept ons, in onze gedachten, in onze wereld
En door elkaar. Spreck tot ons. Spreek door ons.
Wanneer we zuchten naar macht, controle, geld,
Wanneer we niet kunnen vergeven, of de pijn
doorschuiven naar anderen. Roep ons dan!

Ontsteek het vuur van uw liefde.

We zullen niet bang zijn.

We zullen niet bang zijn.

Liefde die alle angst te boven gaat,
U bent ons altijd nabij.

Amen
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